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Vervolg op Marga'’s Choice (Sistrum nummer 4 2010)
Eindelijk kan ik dan mijn verhaal kwijt over Carlo en Alexander.
Zondag 25 juli 2010 heb ik nood gedwongen afscheid moeten
nemen van mijn kleine knul Alex.

Alsiemand mij persoonlijk zou kennen, dan weten zij dat ik een
kat neem van de wieg tot het graf.

Dit klinkt dramatisch, maar zo ben ik. [k hou van mijn katten en
ze zijn alles voor mij.

Toch heb ik een heel belangrijke beslissing moeten nemen in
het belang van Alex. Omdat ik zo verschrikkelijk veel van hem
hou.

lefke's Alexander Siwa Osiris woont nu bij liefhebbers Henny
en Pierre in Alkmaar.

Laatste show Alexander

Wat wilde ik nog graag één keer met Alexander naar show.
Het was net een boek waar ik het laatste hoofdstuk nog niet
van gelezen had en niet wist hoe het zou eindigen.

Heel voorzichtig heb ik het gevraagd aan Henny en Pierre de
2e mama en papa van Alex.

En ze vonden het heel erg leuk. Natuurlijk zeiden ze, mag je
nog een keer met Alex naar show voor zijn laatste punt CAGCI.

Overal had ik Alex mee naar toegenomen van Belgié tot
Duitsland tot bijna bij de Franse grens en nu dan nog één keer
met Alex naar Gent. Wat was ik nerveus toen Alex zaterdag
11-12-2010 weer gewoon bij ons thuis was. Het leek net of hij
niet was weggeweest. Alles was zo vertrouwt, hij was nietbang
en kende alle plekken in huis nog. Lag voor het raam naar
buiten te kijken naar de tuin.

Liep naar boven en ging op “zijn" oude plekje liggen in het
mandje op de zolder. Speelde met balletjes en holde over de
trappen zo de slaapkamer in. Vrouwtje, leek hij wel te zeggen,
watfijn ik ben weer “thuis”. Lieverd zei ik, hetis maarvooreven,
Carlo zit in zijn kamertje en begrijpt niet dat jij er weer bent.
Datis maar goed ook en dat moeten we zo houden anders gaat
het mis!

Alex zag er zo goed uit en was zo mooi, weer helemaal mijn
oude Alex. Niet meer bang en angstig maar vol trots en uitge-
groeid als een heel mooie en volwassen kater. Dank jullie wel
lieve Henny en Pierre dat hij het zo goed bij jullie heeft en dat
hij zo veel liefde en vrijheid krijgt.

Zondag 13-12-2010, om half zes, vertrokken wij naar de katten-
show van Belgicat te Gent met Alex, Claire en Rhysella.
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We waren er om acht uur in de morgen. Na alle kooien netjes
te hebben inricht was het wachten begonnen.

Wat duurde dat lang. Pas om vier uur in de middag waren we
aan de beurt.

Maar wat wilde het, onze keurmeester kon het niet aan. Ze
moest zoveel katten keuren dat het verschrikkelijk uit ging
lopen.

We kregen dan ook als mededeling dat we naar een andere
keurmeester moesten met Alexander en Rhysella.

Claire kon wel door haar gekeurd worden.

De andere keurmeester die inviel was al helemaal klaar met
keuren en zat al aan de champagne.

Heel erg vriendelijk dat ze wilde helpen maar je kon merken
dat het een beetje gehaast ging.

Wat had ik haar graag willen vertellen over mijn kleine lieve
Alex en mijn verhaal over Marga‘s Choice.

Dit was de aller laatste keer dat ik met mijn lieverd op show
was. Maar ja dat kan de keurmeester cok niet weten.

Ik was zo verschrikkelijk nerveus en ook teleurgesteld. Mis-
schien had ik wel te veel verwachtingen gehad maar dit haas-
tige gekeur dat had niemand toch kunnen voorspellen.

De keurmeester schreef het keurrapport, sommige gedeeltes
zijn niet eens ingevuld.

Wat ontzettend jammer. Maar hij behaalde wel zijn CAGCI.
Dus wat dat betreft heb ik het boek uitgelezen.

“Onze” Alexander Siwa Osiris is Groot Internationaal Kampioen.

nummer 4 2011

Maandag hebben we Alexander weer naar zijn huis gebracht
in Alkmaar.

Alex holde ook daar weer over de trappen en ging meteen
lekker eten. Wat waren Henny en Pierre trots. Zeg nooitdat een
dier niets kan onthouden en alleen aan zijn huis went. Het te-
gendeel is bewezen. Alexander kent mij en houd van mij en
van Henny en Pierre! Lieve Alexje ik hoop dat je mij zult verge-
ven. Omdat ik zo verschrikkelijk veel van je hou gun ik jou een
beter leven met veel liefde en aandacht en dat je niet meer
bang hoeft te zijn. Je derde naam is Osiris de Egyptische God
van de wederopstanding en het eeuwige leven.

Lieverd ik weet zeker dat jij weer “weder opstaat” en plezier
krijgt in je leven.

Ik zal je nooit vergeten.

Tekst en Fotografie: Marga Straver-Gerritsen, Cattery Car-Light.




